TRAININGSSTAF
HERENSELECTIE

Maak kennis met Joris, Bjorn en Maura

INTRODUCTIE

Joris Witjens, geboren op 15 december
1979. Gaat het liefst op vakantie naar
Spanje en zijn lievelingseten is Paélla.

Je hebt een mooie handbalcarriere
gehad, kun je daar meer over
vertellen?

Ik ben van kleins af aan al lid bij
Hellas. Ik heb een periode in het
buitenland gehandbald en gewoond en
later ook in Rotterdam gespeeld door
verhuizingen in mijn jeugd.

Ik heb veel geleerd van trainers als
Marian Overkleeft, Edwin Hofland,
Erik van de Wel, Nico Stet, Bjérn

Budding en als laatste Peter Portengen.

Het was mij heel kostbaar om het
proces van vechten tegen degradatie
tot spelen om de landstitel met veel
Hellas-jongens te hebben doorlopen.

Dat heeft veel plezier en persoonlijke
groei, als ook vriendschappen voor
het leven opgeleverd.

INTERVIEW

Wat is het mooiste moment dat je
hebt meegemaakt in jouw handbal
carriere? Landskampioen worden
met Hellas in Volendam en daarna
spelen in het buitenland.

Je bent een bekende van de
vereniging. Wat is jouw band met
Hellas? Een familieband, eentje die
vanuit de jeugd gegroeid is en door
veel mensen die ik al jaren tegenkom
op de club warm blijft.

Wat is jouw ambitie met de groep?
We willen meer en beter. De groep is
enthousiast en bereid om veel te
trainen. [k wil ze helpen om
volwassen handbal- lers te worden
en het maximale uit zichzelf en het
team te halen.

Wat breng jij mee naar deze groep?
Veel levenservaring, veel affiniteit
met technische attractief handbal
spelen en fanatisme om het beste uit
jezelf te halen.

Wat zou je willen meegeven aan de
groep? Dat je meer kan dan je denkt,
als je er maar 100% voor gaat, ook als
het even tegenzit!

Is er nog iets anders dat je graag zou
willen vertellen? Ik ben blij dat we
met een enthousiaste en kundige
trainersgroep aan de slag gaan om
onze jongens vooruit te helpen!
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Maak kennis met Joris, Bjdrn en Maura

INTRODUCTIE

Bjorn Budding is geboren op 13 januari
1978. Ook Bjorn gaat het liefst op
vakantie naar Spanje en zijn
lievelingseten is tapas.

Je hebt een mooie handbalcarriere
gehad, kun je daar meer over
vertellen?

Poeh.... ik heb een mooie tijd in de
jeugd bij Hellas gehad en als zovelen
daar het handballen geleerd.

Vervolgens heb ik bij Aalsmeer
geoogst, veel gewonnen (ik haat
verliezen &), veel buitenlandse tripjes
gehad voor Europacup en met het
Nederlands team. Dat was in de tijd
waarin ook in Nederland de
sporthallen toch wat voller zaten dan
in deze tijd, helaas is dat minder
geworden).

Al met al, tijdens het handballen veel
levenservaring opgedaan.

INTERVIEW

Wat is het mooiste moment dat je
hebt meegemaakt in jouw handbal
carriere? Vooral de beslissende
wedstrijden om de landstitel.
Wedstrijden waar er flink wat druk
op stond waren voor mij de mooiste!

Je bent een bekende van de
vereniging. Wat is jouw band met
Hellas? [k kom vanaf mijn geboorte
bij Hellas (mijn moeder handbalde,
vader was o.a. sponsor en broer Sven
heeft ook altijd gehandbald). Eerst als
jeugdspeler en heb de afgelopen
jaren verschillende teams getraind
en gecoacht, tot een jaar of 3 geleden.

Wat is jouw ambitie met de groep?
Alles eruit halen wat erin zit, met
snel attractief handbal, zodat de
sporthal weer vol zit bij de
thuiswedstrijden. De jeugd moet
weer massaal komen kijken. Dat zou
mooi zijn!

Wat breng jij mee naar deze groep?
Samen met Maura en Joris hoop ik
dat onze ervaring en gedrevenheid
een bijdrage kan leveren aan een
sterke eenheid binnen de groep.

Wat zou je willen meegeven aan de
groep? Cliché (denk ik), maar met
hard werken kom je een heel eind én
niet geschoten is altijd mis. Dat
laatste moet je bijna letterlijk
nemen...met lef handballen dus!
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Maak kennis met Joris, Bjorn en Maura

INTRODUCTIE

Maura Visser is geboren op 1 juni 1985.
Maura gaat het liefst op vakantie naar
Ibiza en eet graag een hapje buiten de
deur.

Je hebt een mooie handbalcarriere
gehad, kun je daar meer over
vertellen?

Handbal was mijn leven, heb er altijd
alles voor opgegeven. Mooie dingen
mee mogen maken met het Nederlands
Team en in binnen en buitenland.

INTERVIEW

Wat is het mooiste moment dat je
hebt meegemaakt in jouw handbal
carriere? Bronzen Medaille op de EK
in 2018, met kleine Mexie op de
tribune.

Je bent een bekende van de
vereniging. Wat is jouw band met
Hellas? Ik ben er opgegroeid, ons
hele gezin was er actief

Wat is jouw ambitie met de groep?
Spelers individueel ontwikkelen en
elke wedstrijd voor de winst gaan.

Wat breng jij mee naar deze groep?
Een hoop ervaring uit mijn eigen
carriére en de passie voor de sport.

Wat zou je willen meegeven aan de
groep? Werk hard en geniet van de
mooie momenten, het houdt een keer
op:)

Is er nog iets anders dat je graag zou
willen vertellen? Hellas blijft altijd
mijn club en hoop nog meer mooie
momenten met de club te mogen
beleven.



